
Gloria is arm en heeft alleen nog een moeder. 
Haar vader is gestorven toen hij op jacht ging.
Ze woont in een arm hutje. Haar moeder moet 
werken en gaat al heel vroeg weg en komt best 
wel laat thuis. I Leah van Dalfsen

Gloria, een meisje 
in armoede

Gloria zucht. Pfff, wat is het warm. 
Ze zit onder een palmboom in de schaduw De dag 
is bijna voorbij.
Wanneer zou moeder toch thuis komen? Altijd op 
deze tijd is moeder al thuis. John, haar broertje, is 
ook al thuis. Ze snapt er niks van. 
Waar blijft haar lieve moeder? Waar blijft ze nou?  
Ze komt altijd weer thuis uit de naaifabriek.

‘Kom’, zegt ze tegen haar broertje John, ‘we gaan 
kijken waar moeder is.’ Ze lopen naar de naaifa-
briek. Eindelijk zijn ze er. Ze doen de deur open en 
vragen aan een mevrouw van de naaifabriek: ‘Is 
mijn moeder hier nog?’ 
‘Ja’, zegt de mevrouw. ‘Ik moet je iets heel ergs 
vertellen, kom maar even mee naar het kantoor. 
Jullie lusten zeker toch wel wat chicha1?
Ik moet jullie het nu vertellen. Jullie moeder was 
een jurk aan het repareren en toen viel ze opeens 
op de grond. En toen riepen we haar naam, maar 
ze reageerde niet en toen liep Betty naar haar toe 
en zag dat haar ogen dicht zaten. We hebben toen 
de ambulance gebeld.’ 
 
‘O wat erg!’ roept Gloria door het kantoor. En John 
schrikt ook heel erg. 
‘Toen de ambulance kwam was het even stil in het 
kantoor. Toen zei hij: “Ik denk dat ik niet veel meer 
kan doen.” En toen nam ze jullie moeder mee naar 
het ziekenhuis en veder weet ik het nog niet. Jullie 
mogen zo lang jullie moeder er nog niet is bij mij in 
huis wonen. Ik heet Liliana, jullie mogen mij tante 
Liliana noemen.’ 

Gloria en John die zijn heel stil en droevig. Als 
tante Liliana de deuren op slot gedaan heeft, gaan 
ze naar haar hutje toe. Als ze een nachtje daar ge-
slapen hebben, horen ze ‘s morgens dat moeder 

gestorven is. 
Tante Liliana zegt: ‘Ik breng jullie naar een wees-
huis.’ ’s Middags zijn ze bij het weeshuis. Ze ne-
men afscheid van tante Liliana en dan gaat zij weg. 
Een mevrouw komt naar hen toe en zegt: ‘Welkom 
hier, ik wijs jullie een kamer aan en daar mogen 
jullie elke avond slapen.’ 
‘Goed’, zeggen Gloria en John. 
Ze krijgen hun kamer te zien daar zetten ze hun 
spullen neer  
De vrouw zegt: ‘Ik heet Sandra. Hoe heten jullie?’ 
‘Ik heet Gloria’, zegt Gloria. ‘En ik heet John’, zegt 
John. 
‘Mooie namen’, zegt Sandra. ‘Ga nu maar gauw 
slapen.’ 
 
Een jaar later komen er opeens wat blanke men-
sen binnen. Ze gaan naar de balie en vragen: 
‘Hebben jullie nog kinderen hier die met ons mee 
kunnen ?’ ‘Ja zeker! Hoe heten jullie?’ 
‘Eline en Mathijs’, zeggen de mensen. 
‘Als jullie daar gaan zitten ga ik met mijn collega’s 
overleggen.’ 
‘Goed’, zeggen de mensen. Ze gaan zitten. 
Na het overleg komen ze weer terug. ‘We hebben 
kinderen voor jullie gevonden! Ik ga ze voor jullie 
halen.’ 
Gloria en John zijn aan het spelen en opeens 
komt Sandra naar hen toegelopen. ‘Kom eens 
mee, Gloria en John.’ Ze komen mee en zien twee 
mensen zitten. Ze denken al dat dat hun nieuwe 
ouders zijn. Dan zegt Sandra: ‘Dat zijn jullie nieu-
we ouders, vinden jullie ze leuk?’ ‘Ja’, zeggen ze 
allebei. ‘Ik ben Mathijs’, zegt de man en de vrouw 
zegt: ‘Ik ben Eline.’ 
‘Willen jullie volgende week met deze ouders 
mee?’ ‘Ja’, zeggen ze allebei. ‘Oké, dan mogen 
jullie volgende week met deze ouders mee.’ 
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‘Goed’, zeggen ze. Ze spelen weer verder en dan 
wordt het avond. Ze danken de HEERE dat ze 
pleegouders hebben gekregen. ‘Amen’, zeggen ze 
aan het eind van het gebed.

Het is een week later. Ze pakken alles in en gaan 
naar hun pleegouders die staan buiten te wach-
ten. Daar staan ze. De man en de vrouw. Ze zeg-
gen: ‘Hallo, fijn dat jullie er zijn! Zullen we naar de 
auto lopen?’ ‘Oké’, zeggen Gloria en John.
Ze rijden naar het vliegveld. ‘We gaan vliegen.’ 
Daar gaan ze, Eline en Mathijs en Gloria en John. 
Ze moeten wel 10 uur en 55 minuten vliegen. Dan 
zijn ze eindelijk in Nederland. Ze gaan naar het 
huis van Eline en Mathijs. Daar krijgen ze ranja en 
een koekje. Dat is lekker, zeg! 
Eline laat hun kamers zien. ‘Wat 
een mooie kamers’, zeggen ze. 
Twee dagen later is het zondag. 
Ze gaan naar de kerk. Gloria 
en John mogen ook mee naar 
de kerk. Ze horen het Woord 
van God de Heilige Geest en 
ze krijgen een Bijbel van Eline 
en Mathijs. Ze luisteren heel 
eerbiedig en krijgen allebei een 
nieuw hart.
Ze mogen naar school daar. Gloria gaat naar 
groep 4 en John naar groep 1. Ze vinden het heel 
leuk. 
John is jarig. Hij krijgt een hijskraan en een puzzel. 
Hij gaat trakteren op chips. Hij krijgt vriendjes en 
Gloria krijgt vriendinnetjes. 

Op een dag krijgen ze niet zo leuk nieuws. Oom 
Mathijs ligt in het ziekenhuis. Hij is met het behan-
gen van Gloria’s kamer van de trap gevallen en 
toen heeft hij een hersenschudding gekregen en 
toen is hij door de ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Ze gaan eten. Het gebeurt heel stil. 
Niemand zegt een woord.
Het is een dag later, zaterdag. Ze gaan kijken bij 
oom in het ziekenhuis. Hij ziet er slecht uit. Hij is 
nog in coma. Het ziet er niet fijn uit. Zijn ogen zijn 
dicht en hij ligt heel stil. 
Tante Eline zegt: ‘Zullen we bidden?’ ‘Ja’, zegt 
Gloria. Ze vouwen hun handen en sluiten hun 
ogen. Tante bidt. ‘O HEERE’, bidt ze en ze zegt aan 
het einde: ‘Amen.’ Ze kijken nog even bij oom en 
dan gaan ze stil naar huis toe. 
Als ze thuis zijn gaan ze eten. Tante bidt en vraagt 
aan de Heere of oom weer beter mag worden. 

Na het eten gaan ze naar bed. ‘Lekker warm’, 
zeggen Gloria en John.

Het is morgen. Tante zegt: ‘Ik heb blij nieuws.’ 
Gloria zegt: ‘Wat dan, tante?’ 
‘Met oom Mathijs gaat het weer beter! Misschien 
mag hij morgen naar huis toe.’ 
‘Wat fijn!’ roepen Gloria en John. ‘Ja’, zegt tante. 
‘We gaan nu eten en dan mogen jullie naar school.’

Het is een dag later. Tante rijdt met Gloria en 
John naar het ziekenhuis. Oom zit al klaar in een 
rolstoel. Gloria roept: ‘Ha oom! Fijn hè, dat u weer 
mee naar huis mag?’ Voorzichtig rijden ze de 
rolstoel naar de auto.  

Als ze thuis zijn, gaan ze wat 
drinken met een stukje taart. 
Lekker zeg! 
Gloria en John gaan na het 
drinken gauw naar school. Ze 
mochten wat later komen van 
de juf, zodat ze meekonden om 
oom op te halen. Wat fijn!
In de klas vertelt ze dat oom 
Mathijs weer thuis is uit het zie-
kenhuis. ‘Wat fijn’, zegt de juf.  
De dag is voorbij. ’s Avonds in 

bed denkt Gloria aan alle dingen die gebeurd zijn. 
Ook denkt ze aan haar eigen land Colombia en 
aan de Bijbel die ze van oom en tante heeft gekre-
gen. In haar hart dankt ze de Heere dat Hij haar 
in dit nieuwe land gebracht heeft. ‘Dank U wel 
Heere’, zegt ze zacht. 
Al gauw valt Gloria in een diepe slaap. 
Oom en tante praten nog wat na over de afgelo-
pen dagen. Als ze naar bed gaan, kijken ze nog 
even bij Gloria en John. Allebei met een glimlach 
om hun mond liggen ze in een diepe slaap.  

Als je de kansen 
wél krijgt, 

moet je ze ook 
gebruiken. 




